
 

 

REISVERSLAG LANDAL HOOG VAALS 
VAN 27 JUNI T/M 4 JULI 2014 

 

 

Wij gaan op vakantie naar Landal Hoog Vaals: vlnr.zittend: Annemarie en Annie, 

staand: Lies, Helga, Ilse, Ingrid en Janny. 

 



Vrijdag 27 juni 2014 

Rond de klok van elven vertrekken de begeleiders vanuit Arnhem richting Didam om 

de gasten op te halen. Als we aankomen staan gasten en familie al klaar en het is 

een hartelijke begroeting. We gaan dit jaar voor de 4de keer met de vriendinnen op 

reis en kennen inmiddels ook hun familie. Het inladen van rolstoelen en koffers is 

altijd even passen en meten maar behulp van de familie is het toch snel geklaard en 

dan, uitgezwaaid door de familie vertrekken we richting Limburg. 

Het zonnetje schijnt en halverwege de rit nemen we een korte pauze voor een 

meegebracht boterhammetje en natuurlijk een sanitaire stop. 

 

 

Onderweg krijgen we een enorme plensbui en de donkere lucht voorspelt niet veel 

goeds. Als we aankomen in Landal Vaals weer een enorme bui en een donderslag. 

Welkom in Limburg. Nadat het minder hard is gaan regenen wordt er ingecheckt en 

gaan we op weg naar ons vakantieverblijf. Ons vakantieverblijf ligt aan de rand van 

het park. 

 

 

 



O, wat een prachtig uitzicht, het glooiende Limburgse landschap en koeien in de wei 

 

 

Allereerst gaan we koffie en thee zetten en daarna de kamerindeling. Annemarie en Annie 

beneden, boven slapen Ingrid, Ilse en Helga.Ilse en Ingrid delen een kamer en Helga heeft 

een grote kamer voor zichzelf. Ondertussen is het tijd geworden voor het eten. Er is tomaten- 

en champignonsoep, stokbrood met kruidenboter en een huzarensalade met overstekende 

lieveheersbeestjes en gekookte eitjes in een poncho. 

 

 

 

 



We gaan nog even het park verkennen, nou dat valt niet mee, het is bergje op bergje af en 

bedenken ons wel 2 keer voor een volgende verkenning, ha.ha. Er wordt ook nog even 

trampoline gesprongen door Helga, Ilse en Janny. Het is alsof we niet weg zijn geweest. Dan 

sluiten we de dag af en gaan lekker slapen.  

  

’s Avonds gaan we de oranje vlaggetjes binnen en buiten ophangen, iedereen zal weten dat 

in bungalow 346 Oranjefans verblijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 28 juni 

Het is een druilige regenachtige dag en de lucht ziet er onheilspellend uit, maar na 

het ontbijt gaan we er toch op uit, we maken een korte rondrit om een indruk van de 

omgeving te krijgen en dan naar het 3-landen-punt. Het is inmiddels ontzettend hard 

gaan regenen. We kunnen de bus niet uit, maar bij een restaurant stoppen we en 

wachten even af tot het wat minder hard regent en gaan dan onder de paraplu naar 

binnen voor een eerste rondje koffie met gebak.  

 

 

  
 

Omdat we vandaag in verband met de regen niet veel hebben kunnen doen besluiten 

we om vanavond i.p.v. zondag uit eten te gaan. Tip van de vader van Ilse:  

  



Bij het Kloostermuseum in Vaals kun je lekker eten bij Restaurant “De zwarte 

Madonna”  

Het ziet er gezellig uit met heel veel heiligenbeelden en schilderijen, maar wat een 

bijzondere stoeltjes; het zijn n.l. bidstoeltjes maar nu hoef je niet op de knietjes maar 

gewoon er op zitten. 

  
 m’n eerste selfie gemaakt. 

  



 

 
De tatokoning van Amterdam was hier ook!!  

 

Kipsate en vooral vis zijn favoriet, en met een lekker wijntje en frisdrankje en een ijsje 

toe hebben we hier heerlijk gegeten en de bediening was heel vriendelijk. ‟s Avonds 

wordt er nog wat getekend en gekleurd dan gaan we lekker slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zondag 29 juni 

Omdat de douche-instap boven erg krap is gaat iedereen beneden douchen [in bad] 

De meegebrachte badplank van Annemarie is daarbij onmisbaar, het opstapje van 

de bus ervoor, op de plank zitten, draaien en onder het toeziend van- of geholpen 

door- badjuf Janny is het zo gepiept. 

Meestal beginnen we het ontbijt met heerlijk vers fruit dat door iedereen smaakvol 

wordt genuttigd.  

  

We gaan vandaag naar Landgraaf, waar we eerst naar de markt en braderie gaan en 

waar de eerste aankopen worden gedaan. Annemarie koopt een mooie ketting met 

de afbeelding van een olifant. Dan gaan we naar het Jeugdtheater van Landgraaf 

waar de musical “Doornroosje" wordt opgevoerd. 

Zie de foto impressie:   

Hieronder de cast. 

Koning Lekkerbek en koningin Isabel zijn zo blij met de geboorte van hun prachtige dochtertje, dat ze een groot 

feest geven, waarvoor ze iedereen uitnodigen. Iedereen? Nee, niet iedereen, ze zijn vergeten om de slechte fee 

een uitnodiging te sturen! De slechte fee Diadora is boos en neemt wraak. Ze vervloekt het kleine baby’tje: op 

haar achtiende verjaardag zal het meisje zich prikken aan een spinnenwiel en zal ze dood neervallen. Gelukkig 

kan de goede fee de vloek een beetje verzachten. Doornroosje zal niet sterven als ze zich prikt, maar wel zal ze 

100 jaar slapen en wakker worden gekust door de man van haar dromen. Na 100 jaar kust prins Maurice 

Doornroosje. Maar wat is dat? Doornroosje wordt niet wakker. 



 

  
 

 
De boze fee introduceert haar zoon aan de koning en koningin en  Doornroosje als 
bruidegom 

 



 

 

Rechts met de grote oren is Prins Maurice die om de hand van Doornroosje vraagt. 

Doornroosje weigert maar ze moet, maar ondertussen is ze verliefd op de tuinman, 

maar helaas die is beneden haar stand. Als ze weigert prikt ze zich aan het 

spinnenwiel en valt in een honderdjarige slaap, ach jee! Maar dan mag Prins Maurice 

haar wakker kussen, maar wat gebeurt!! 

Doornroosje wordt niet wakker. Jonathan kust haar wakker: 

 

 
 

Maar koningin Isabel blijft haar bedenkingen houden, tenslotte is hij ook nog eens 

niet katholiek [waarop een lief klein meisje uit de zaal roept “dat is niet aardig”.] Heeft 



dat koningin Isabel over de streep getrokken we zullen het nooit weten, maar het 
huwelijk mag doorgaan. Dat is toch een mooi einde. 

 

Na de voorstelling mogen bezoekers met Doornroosje en de koningin op de foto: 

 



Het is inmiddels 17.30 uur geworden we gaan richting Vaals en er worden 

voorbereidingen voor het avondeten getroffen. Wat eten we vandaag: 

 

Gebakken gekruide aardappeltjes, snijbonen en sperciebonen, sla, augurkje, 

gehaktbal en als toetje kwark met vruchten en een toefje slagroom. Dan maken we 

ons op voor de voetbalwedstrijd Nederland –Mexico. 

 

 

  
 

Er wordt hard gejuicht bij de Nederlandse doelpunten. We winnen met 2-1 van de 

Mexicanen. We gaan door naar de volgende finale. Op dit mooie succes drinken we 

natuurlijk nog een drankje. Het was een enerverende dag en we gaan allemaal 

lekker slapen, trusten. 

 



Maandag 30 juni 

Vandaag gaan we na het ontbijt en de zelf gemaakte lunchpakketjes naar de Gaia 

Zoo in Kerkrade. Het is een bijzondere dierentuin, lees maar hieronder. 

GaiaZOO biedt een adembenemende wereld van dier en natuur. De Zuid-Limburgse dierentuin werd 

vanwege een nieuw en uniek dierentuinconcept door het publiek reeds vier keer gekozen tot „Mooiste 

Dierentuin van de Benelux‟ en is in 2013 gekroond tot ANWB's 'Leukste Uitje van Nederland'. In 

GaiaZOO reis je in één dag over de hele wereld en ontmoet je vele bijzondere en unieke diersoorten. 

GaiaZOO biedt een onvergetelijk dagje uit voor groot én klein. 

 

 Als we het park inwandelen komen we bovenstaand landschap tegen en dat is mooi 

beeld voor een groepsfoto. 

We spotten moeder met haar welpje in haar bek, die ze terugbrengt naar een slaapplekje in 
de zon. 

 



Wat we verder nog tegenkomen: Op vrijdag 20 juni werd op klaarlichte dag een giraffe 

geboren in GaiaZOO. De toegestroomde bezoekers keken vol bewondering toe hoe de kleine langnek 

ter wereld kwam. Het vrouwtje heeft inmiddels de naam Sinya gekregen. Dit betekent ´vroeg´ in het 

Afrikaans. Binnen een uur stond het jong op haar lange poten. 

 

 

 
  
 

 



Allemaal instappen en dan gaan we –met de speciaal ingevlogen gids- op weg naar 

de [Limburgse] Serengeti. Wat komen we tegen. 

 

 

 

  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ja, dat was even schrikken 

Annemarie!!! 

 

 

 

Dan verlaten we de Serengeti weer en vervolgen onze weg in het park, van de 

gids hebben we inmiddels afscheid genomen en bedankt, ha.ha. 

Het is ondertussen ook al weer tijd geweest voor een terrasje, onder de parasol 

want het is gaan regenen. Als het droog is gaan we weer verder en zien nog 

veel meer dieren.  

 

 



De grootste uil ter wereld een Lapland uil.  
Nadat we nog een ijsje hebben gegeten is het tijd om richting vakantieverblijf te 

gaan. Eerst nog een paar boodschappen doen voor het avondeten. We eten: 

gebakken aardappeltjes, witlof met ham en kaas, en als toetje gele vla met slagroom. 

O ja, Helga heeft nog een leuk armbandje gekocht. 

De avond: 

Janny heeft een puzzel meegenomen van 1000 stukjes, nou dat is veel en het is ook 

nog een hele moeilijke: Met een panter erop. Eerst worden de randjes eruit gehaald 

en daarna wordt het op kleur gelegd. 

 

 

 

 

En zo moet het worden. 



.

 

 
Het is een moeilijke puzzel maar ze blijven doorgaan de dames. Lies loopt rond met 

de puzzelstukjes als het past mag je het aanleggen. Goed he? Het is voor vandaag 

even genoeg geweest, we gaan lekker slapen. Trusten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 1 juli 

Na het ontbijt gaan we eerst naar de markt in Vaals en hebben lekker 

rondgewandeld en vervolgens op het terras bij “De kelder van het Raadhuis” koffie 

gedronken en natuurlijk weer taart erbij. Wie durft na de vakantie nog op de 

weegschaal??? De koffie en taart zijn besteld.

 

  

Na de koffie gaan we voor de tweede keer naar het drielandenpunt, het is nu prachtig 

weer. Duitsland, Belgie en Nederland. 

 

Het hoogste punt van Nederland: 

 

 

Op de achtergrond de uitkijktoren, 

gaan we ook naar boven, voor wie 

durft: 



 

Lunch pauze 

Dan naar de toren: Helga en Ingrid durven niet met de lift naar boven en blijven bij de 

kassa op een bankje zitten. 



 

Het uitzicht over het labyrint naar het golvende Limburgse land. Bij helder weer is de 

stad Aken te zien.  

 

 

 

 
 

 

Dan gaan we nog even in het winkeltje kijken en er worden weer leuke souveniers 

gekocht. Ingrid koopt een puzzel met afbeelding van een vlinder [250 stukjes] en 

Annemarie koopt klompje voor haar verloofde en Annie koopt een souvenirtje voor 

haar zus. Helaas Ilse en Helga hebben nog niets leuks gezien. 



Onderweg naar ons vakantieadres nemen we nog een terrasje met alweer een 

prachtig uitzicht. 

 

 

 

Dan gaan we weer huiswaarts en wat horen en zien we? 

Er wordt een ballon achter het park opgelaten. Met z’n allen gaan we kijken. 

 

 

 

 



 

 

 

 

‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



s Avonds  wordt er weer gepuzzeld, de puzzel van Ingrid wordt samen met 

Annemarie gelegd en Annie en Janny leggen een kleine puzzel en er ontstaat een 

wedstrijd, wie hebben als eerste de puzzel klaar, grote pret. Oh, er liggen 3 stukjes 

onder de tafel, hoe kan dat?? Nog veel meer lol. De hapjes zijn op en de glazen 
leeg, dus tijd om lekker te gaan slapen. Tot morgen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 2 juli 

  

Na het ontbijt rijden we richting Maastricht, daar moeten we toch even zijn geweest. 

Men is volop bezig op het Vrijthof met het enorme podium voor het optreden van 

Andre Rieuw, wat een spektakel. Helaas past de bus niet in de ondergrondse 

parkeergarage, wat jammer, maar we hebben wel even een blik kunnen werpen op 

het gebeuren. We gaan ergens anders een terrasje zoeken en die vinden we 

natuurlijk ook. Zie maar. 

 

 

Als Annemarie terugkomt van het toilet komt ze aan de arm van de eigenaar naar 

buiten. Hoe doet ze dat toch steeds? Wat is jouw geheim Annemarie???? 

Dan willen we weer de stad uit, de natuur in en we komen lang mooie 

binnenweggetjes en onderweg eten we een boterhammetje. Wat is Limburg toch 

prachtig. 



 

Dan op naar Circus Barani in Gulpen. Terwijl Janny een plekje voor de bus zoekt 

lopen wij naar de circustent. Er staan gelukkig bankjes, dus we kunnen even zitten. 

We hebben besproken en mogen als we willen gelijk naar binnen, tickets komt later 

wel. 

Het is een klein familiecircus en er wordt opgetreden met honden, katten, eenden,duiven, ponny’s en 

er is een clown en acrobatiek. Het licht in de tent maakt het moeilijk om goede foto’s te maken, maar 

hier dan de best gelukte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  
 

Na de voorstelling gaan we terug naar ons vakantieverblijf en nemen even de tijd on 

bij te komen. Wat eten we vanavond? 

Op deze prachtige avond gaan we buiten op het terras eten: pennepasta met tonijn 

met geraspte kaas, bloemkool, worteltjes, vis, augurkjes en komkommer. En als 

toetje griekse yoghurt met walnoten en honing. Het was weer smullen. 

 

En ’s avonds hebben de dames mooie tekeningen van het circusoptreden gemaakt. 

[zie achterin het verslag]. 

Het was een enerverende dag en wat zullen we lekker slapen. 

 



Donderdag 3 juli 

Vandaag gaan we naar Valkenburg naar het openluchtmuseum voor een optreden 

van de groep Parne Gadje. Maar we beginnen de dag met een frisse duik in het 

zwembad op het Park.Iedereen doet mee, nietmand blijft aan de kant. De foto’s 

spreken voor spreken voor zich. Dolle pret! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Valkenburg bestaat vnl. uit terrasjes en wat winkeltjes, we wandelen langs de nog 

lege terrassen, reserveren ondertussen bij een leuk terras en gaan ergens anders 

een drankje drinken.  

 
 

Na het eten naar de voorstelling: 

  
Om in het theater te komen moeten we 

een stijle wand beklimmen, gelukkig 

komen sterke mannen helpen, 2 per 

rolstoel. Dat was Janny en Lies nooit gelukt.  

 



 

 

De musicanten, het is een prachtig concert 

[iedereen heeft een cd gekocht]; in de 

pauze gaan we even naar buiten voor een 

drankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons uitzicht: 

 

Na het concert moeten we de afdaling gaan doen, natuurlijk weer hulp van sterke 

mannen. We komen veilig beneden en het is inmiddels al heel laat en dus terug naar 

Vaals. 

 

De meeste koffers zijn al gepakt, behalve de toiletspullen natuurlijk want morgen 

gaan we weer naar huis en is ook deze 4e gezamenlijke vakantie voorbij. Maar eerst 

gaan we nog een laatste nachtje lekker slapen. 

 

De terugreis: Vrijdag 4 juli 

Als alle koffers, rollator, rolstoel etc. in de bus geladen zijn, gaan we op weg naar 

Didam, een boterhammetje en iets te drinken voor onderweg in de tas. 

 

 



  

Het laatste stukje. 

Familie en begeleiders staan ons al op te wachten en het is weer een hartelijke 

ontvangst. Na nog wat napraten en afscheid nemen van familie en alle lieve 

vriendinnen vertrekken wij naar Arnhem.  

We zijn weer veilig terug op de basis. 

Janny en Lies. 

  



 

Impressies van het concert in het Openluchttheater in Valkenburg. 

 



Wist je dat Helga geweldig kan meehelpen en daarom is benoemd tot 

algemeen assistente. 

 

Annemarie een vroege vogel is en ’s morgens de tafel al had gedekt. 

 

Ilse behalve mooi kan tekenen ook prachtig kan breien en een doorzetter 

is met puzzelen 

 

Ze allemaal meehielpen om de vaatwasser in te ruimen en uit te ruimen 

en Annie dan nog een pilletje toevoegde 

 

Ingrid haar gekochte puzzel zelf heeft gelegd 

 

Annie en Janny samen hebben gepuzzeld 

 

Als de koffie te lang op zich liet wachten, koffieleut Annie dan zelf koffie 

ging zetten. 

 

Ingrid nog steeds heel snel de slappe lach krijgt 

 

Dat Janny en Lies jullie kanjers vinden 

 

Janny een goede chauffeur is 

 

Lies heel goed een schaal op haar kan balanceren zonder dat ie eraf valt 

 

  

 


